Avondgebed op woensdag 27 maart 2024 (Gereformeerde Ontmoetingskerk)
Voorganger: ds. A.A. Wisman

Organist: Ad Mooij

Schriftlezing: Cobi Niks-Wijnhoff

Inleidend orgelspel
Moment van stilte
Bemoediging

Aanvangstekst: Filippenzen 2 : 6-8 (NBV21)

"Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar
deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de
mensen, en als mens verschenen heeft Hij zich vernederd en wed gehoorzaam tot in de dood —
de dood aan het kruis”.

Zingen: Nieuwe Liedboek 562 : 1, 2en 3

1. Ik wil mij gaan vertroosten
in 't lijden van mijn Heer,
die zelf bedroefd ten dode
ter-neer-boog keer op keer
en zocht in zijn ellende
naar troost om voort te gaan,
tot Hem wil ik mij wenden -
o Jesu, zie mij aan.

2. Hoe sloeg ik ooit uw woorden
weerspannig in de wind,
wilde niet zien of horen
hoezeer ik werd bemind,
mijn leven liep verloren,
uw stem bracht mij tot staan,
U bidt voor wie U hoonden -
o Jesu, zie mij aan.

3. Mijn Heer die om mijn zonden
in doem en duisternis
ontluisterd en geschonden
aan 't kruis gehangen is,
al ben ik U onwaardig,
mijn toevlucht is uw naam,
mijn redder, mijn genade -

o Jesu, zie mij aan.

Psalmgebed: Psalm 22 : 2— 12 (NBV21)

2 Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?

U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit.
3 ‘Mijn God! roep ik overdag, en U antwoordt niet,

’s nachts, en ik vind geen rust.

4 U bent de Heilige, die op Israéls lofzangen troont.

5 Op U hebben onze voorouders vertrouwd;

zZij hebben vertrouwd en U verloste hen,

6 tot U geroepen en zij ontkwamen,

op U vertrouwd en zij werden niet beschaamd.

” Maar ik ben een worm en geen mens,



door iedereen versmaad, bij het volk veracht.

8 Allen die mij zien, bespotten mij,

ze schudden meewarig het hoofd:

9 ‘Wend je tot de HEER! Laat Hij je verlossen,
laat Hij je bevrijden, Hij houdt toch van je?’

10U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald,
mij aan haar borsten toevertrouwd,

" bij mijn geboorte vingen uw handen mij op,
van de moederschoot af bent U mijn God.

12 Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij
en er is niemand die helpt.

Schriftlezing: Matthelis 27 : 32 — 44 (NBV21)

32 Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon heette, en hem
dwongen ze het kruis te dragen. 33 Zo kwamen ze bij de plek die Golgota genoemd werd, wat
‘schedelplaats’ betekent. 34 Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen Hij die geproefd
had, weigerde Hij ervan te drinken. 35 Nadat ze Hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn
kleren onder elkaar door erom te dobbelen, 3¢ en ze bleven daar zitten om Hem te bewaken. ¥’
Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden’.
38 Daarna werden er naast Hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van Hem, de ander
links. 3° De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met Hem: 40 ‘Jij was
toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als Je de Zoon van
God bent, red jezelf dan en kom van dat kruis af’’ ' Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en
de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen: 4% ‘Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf
redden kan Hij niet. Hij is toch koning van Israél? Laat Hij dan nu van het kruis afkomen, dan
zullen we in Hem geloven. 4 Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die Hem nu dan
redden, als Hij Hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: “Ik ben de Zoon van
God.” 44 Precies zo beschimpten Hem de misdadigers die samen met Hem gekruisigd waren.

Zingen: Psalm 38 : 12 en 13 (OB)

12.  Zij, die mijnen dood bejagen,
leggen lagen,
dreigen mij den laatsten slag;
Spreken, hoe mij 't best te krenken;
en bedenken
mijn verderf, den gansen dag.

13. Maar ik ben, in d' ongelukken,
die mij drukken,
als een dove, die niet hoort;
En uit wiens verstomde lippen
niet kan glippen
't flauwst geluid van enig woord.

Overweging: Matthels 27 : 35
Moment van stilte
Muzikaal moment: Muzikale gedachten bij het kruis

Zingen: Gezang 158 : 1, 2 en 5 (Weerklank)

1. O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de Prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.

2. Bewaar mij dat ik roemen zou



dan in mijn Heren Christi dood.
Al wat ik anders noemen zou
is niets bij dit mysterie groot.

5. En door zijn dood en door zijn bloed
is nu de wereld dood voor mij.
Ik ben gestorven, maar voor goed
van heel de dode wereld vrij.

Gebeden - Onze Vader

Zingen: Nieuwe Liedboek 575 : 1, 2, 3 en 4 (de gemeente gaat staan)

1. Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

2. Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

3. Die gewillig waart ten dode,
in het duister van de pijn
U ten offer hebt geboden,
hoe verlaten moest Gij zijn,
troosteloos aan 't kruis gehangen
opdat wij uw troost ontvangen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

4. Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld.
Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven
als verlosten zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Zegenbede

In stilte de kerk verlaten

Wilt u na afloop van de dienst dit liturgieboekje weer inleveren?




