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Stille Week 2026 
 
Thema: mijn vrede geef Ik jullie (Joh.14:27) 
 
Ter voorbereiding op zijn afscheid laat Jezus aan zijn leerlingen weten dat Hij hen zijn vrede 
meegeeft, zoals de wereld die niet geven kan (Joh.14:27). 
Nu we opnieuw in een tijd leven van oorlogstaal en oorlogsdreiging en we alom ontwikkelingen 
zien, dichtbij en ver weg, die verontrustend zijn, biedt de bezinning op de lijdensweg van Christus 
in de Stille Week gelegenheid om aandacht te geven aan de wijze waarop Hij ons die vrede 
geeft, die de wereld zelf niet geven kan. Immers juist ten aanzien van Hem wordt zichtbaar hoe 
diep de haat in de mensenwereld richting God en Zijn schepping is en hoezeer geweld wordt 
gebruikt om eigen belangen veilig te stellen en daardoor het goede teniet te doen. Jezus zelf 
daarentegen laat juist zien hoe Hij, door de weg naar Golgotha te gaan, de macht van het kwaad 
bestrijdt. Want geweldloos brengt Hij de wet van de liefde van God tot vervulling, met als uiterste 
consequentie dat Hij zijn leven moet geven. 
Het is zo langs die weg dat Hij de vrede geeft die blijft, de vrede die uit God is. De vrede die ons 
rust geeft en die ons in liefde tot God en de naaste laat leven. De vrede ook die de angst voor 
datgene wat bedreigt, doet verdwijnen. 
 
Moge de vieringen in de Stille Week ons die vrede van Christus doen ervaren en ons zo erbij 
bepalen wat Hij ons door zijn lijden en sterven heeft gegeven. 
 
ds. A.A. Wisman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


