Avondgebed op maandag 30 maart 2026 (Hervormde Gemeente Dorp, Nieuw-Lekkerland)
Voorganger: ds. E. Gouda

Organist: Maarten van Werkhoven

Schriftlezing: Salomé Huijser

Inleidend orgelspel
Moment van stilte
Bemoediging

Aanvangstekst: Johannes 14 : 27 (HSV)

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet
in beroering raken en niet bevreesd worden.

Zingen: Psalm 27 : 1 (Klassiek Eigentijdse Psalmberijming)

1. De HEERE is de sterkte van mijn leven,
Hij is mijn licht, mijn hulp, mijn heil, mijn kracht.
Voor wie zou ik dan bang zijn of nog vrezen?
Hij is de God Die mij verlossing bracht.
Mijn tegenstanders zochten naar mijn dood,
maar vielen zelf, omdat God redding bood.
Al komt er strijd en oorlog om mij heen,
ik vrees niet, ik vertrouw op God alleen.

Psalmgebed: Psalm 62

Heere,

Zeker, mijn ziel is stil voor God;
van Hem is mijn heil.

Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil,
mijn veilige vesting;
ik zal niet al te zeer wankelen.

Hoe lang bedenkt u nog kwaad tegen een man?
U zult zijn als een hellende wand,
een instortende muur.

Zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten;
Zij scheppen behagen in leugen;

met hun mond zegenen zij,

maar in hun binnenste vervloeken zij.

Zeker, mijn ziel, zwijg voor God,
want van Hem is mijn verwachting.
Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil,
mijn veilige vesting;

ik zal niet wankelen.

In God is mijn heil en mijn eer;
mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.

God heeft één ding gesproken,

ik heb dit tweemaal gehoord:

dat de kracht van God is.

Ook de goedertierenheid is van U, Heere,
want U zult eenieder vergelden naar zijn werk.

Amen.



Schriftlezing: Johannes 17 : 9-19 (HSV)

o Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn
van U. 10 En al wat van Mijj is, is van U, en wat van U is, is van Mij; en |k ben in hen verheerlijkt. 14
En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige
Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.

12 Toen lk met hen in de wereld was, bewaarde |k hen in Uw Naam. Hen die U Mij gegeven hebt,
heb Ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de
Schrift vervuld wordt. 13 Maar nu kom lk naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle
Mijn blijdschap in zichzelf hebben.14 1k heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen
gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. 45 Ik bid niet dat U hen
uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. 15 Zij zijn niet van de wereld,
zoals Ik niet van de wereld ben. 17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. 1s
Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. 19 En Ik heilig
Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.

Zingen: Psalm 62 : 1, 2 en 3 (Weerklank)

1. Voorwaar, ik keer mij stil tot God.
Hij is mijn heil, mijn vaste rots.
Een schuilplaats wil Hij voor mij wezen.
Alleen bij Hem is hulp in nood.
Hij is mijn burcht, zijn macht is groot,
ik wankel niet, ik zal niet vrezen.

2. Hoe lang nog stormt u op mij aan
om als een muur mij stuk te slaan,
een wand, die helt en dreigt te breken?
Mijn val is doel van hun beraad.
Zij vloeken in hun hart, vol haat,
ook als hun lippen zegen spreken.

3. Wees stil, mijn ziel, keer u tot God.
Voorwaar, Hij is mijn vaste rots,
van Hem blijf ik mijn heil verwachten.
Alleen bij Hem is hulp in nood,
Hij is mijn burcht, zijn macht is groot,
ik wankel niet, Hij schenkt mij krachten.

Overweging: Johannes 17 : 14b
Moment van stilte
Muzikaal moment: ‘Als ik het wond’re kruis aanschouw’ van Dick Sanderman

Zingen: Psalm 107 : 2 en 4 (NB)

2. Al wie verbijsterd zwierven
ver buiten heg en steg
en haast van honger stierven,
neervallend langs de weg, -
geen thuis, geen toevluchtsoord
was hun nabijgekomen,
had Hij hen niet gehoord
en bij de hand genomen.



4. Laat ons nu voor den Heere
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot den vrede.

Gebeden - Onze Vader

Zingen: Lied 502 : 1, 2 en 3 (Weerklank)

1. Blijf mij nabij wanneer het avond is,
wanneer het licht vergaat in duisternis,
wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet,
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet.

2. Reik mij uw hand en spreek uw reddend woord,
wijs mij de weg en leidt mij veilig voort.
Blijf mij nabij in vreugde en verdriet.
Ik heb U lief, o Heer, verlaat mij niet.

3. Wanneer uw licht mij voorgaat in de nacht,
wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht,
dan weet ik, Heer, dat U mijn zwakheid ziet,
dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet.

Zegen

In stilte de kerk verlaten

Wilt u na afloop van de dienst dit liturgieboekje weer inleveren?




