
Avondgebed op woensdag 16 april 2025 (Hervormde Gemeente Dorp, Nieuw-
Lekkerland) 
Voorganger: ds. A. de Lange 
Organist: Nico Stam jr. 
Schriftlezing: Jonathan Hak 
 

 
Inleidend orgelspel 
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging 
 
Aanvangstekst: Johannes 10 : 11, 27, 28 (HSV) 
 

 
Mijn schapen horen mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig 
leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn 

 
 
Zingen: Gezang 50 : 3 en 4 (Hervormde Bundel) 
 

3. Jezus, uw verzoenend sterven   
 blijft het rustpunt van ons hart.   
 Als wij alles, alles derven,   
 blijft Uw liefd' ons bij in smart.   
 Och, wanneer mijn oog eens breekt,   
 't angstig doodszweet van mij leekt,   
 dat uw bloed mijn hoop dan wekke   
 en mijn schuld voor God bedekke.   
 

4. Vader, vol van mededogen,   
 zie ons arme zondaars aan,   
 sla op ons uw vriend'lijk' ogen:   
 Jezus heeft voor ons voldaan.   
 Ja, Hij heeft voor ons voldaan,   
 God neemt ons als zondaars aan.   
 't Zelfde recht, dat Hem deed sterven,   
 doet ons 't eeuwig leven erven. 
 
Psalmgebed: Psalm 13 (HSV) 
 
2 Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor altijd vergeten? Hoelang zult U Uw aangezicht 
nog voor mij verbergen? 
3 Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na 
dag? Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? 
4 Zie mij aan, verhoor mij, HEERE, mijn God! Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in 
de dood, 
5 anders zegt mijn vijand: Ik heb hem overwonnen, en verheugen mijn tegenstanders 
zich, wanneer ik wankel. 
6 Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, ik 
zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is. 
 



Zingen: Psalm 6 : 2 en 4 (OB) 
 

2. Vergeef mij al mijn zonden, 
 Die Uwe hoogheid schonden; 
 Ik ben verzwakt, o Heer', 
 Genees mij, red mijn leven: 
 Gij ziet mijn beendren beven; 
 Zo slaat Uw hand mij neer. 
 

 
4. Keer eindlijk, Heer', toch weder; 
 Mijn ziel buigt zich terneder, 
 Ai, red haar van 't verderf. 
 Sla mijn ellende gade, 
 Tot roem van Uw genade, 
 En help mij, eer ik sterf. 
 
Schriftlezing: Markus 14 : 66-72 (HSV)  
 
66 En toen Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes 
van de hogepriester; 67 en toen zij Petrus zich zag warmen, keek zij hem aan en zei: 
Ook u was bij Jezus de Nazarener. 68 Maar hij ontkende het en zei: Ik ken Hem niet, en 
ik weet niet wat u zegt. En hij ging naar buiten, naar het voorportaal, en de haan 
kraaide. 
69 En toen het dienstmeisje hem opnieuw zag, begon zij te zeggen tegen hen die 
daarbij stonden: Hij is een van hen. 70 Maar hij ontkende het opnieuw. En kort daarna 
zeiden zij die daarbij stonden, opnieuw tegen Petrus: Werkelijk, u bent een van hen, 
want u bent ook een Galileeër en uw spraak vertoont overeenkomst. 71 En hij begon 
zichzelf te vervloeken en te zweren: Ik ken deze Mens niet over Wie u spreekt. 72 En de 
haan kraaide voor de tweede keer; en Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus 
tegen hem gezegd had: Voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, zult u Mij 
driemaal verloochenen. En toen dat tot hem doordrong, begon hij te huilen. 
 
Zingen: Weerklank 159 : 1 en 3 
 

1. O Lam van God, door God gezonden,  
  
 wij bidden: Maak ons rein van zonden,  
 Gij, die der wereld zonden draagt. 
 

3. Waar was ons hart, waar die gedachten 
 van moed en trouw en kloek verweer?  
 Uw jongeren sliepen, niet bij machte 
  
 
Overweging  
 
Moment van stilte 
 
Muzikaal moment: Bekende koralen uit de lijdenstijd 
 
 
 



Zingen: Psalm 119 : 67 en 88 (OB) 
 

67. Maak in Uw woord mijn gang en treden vast, 
 Opdat ik mij niet van Uw paan moog' keren! 
 En wordt mijn vlees door 't kwade licht verrast, 
 Ai, laat het mij toch nimmer overheren. 
 Verlos mij, Heer', van 's mensen overlast, 
 Dan zal ik U, naar Uw bevelen, eren. 
 

88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond 
 Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen; 
 Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond, 
 Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren; 
 Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond; 
 Want hij volhardt naar Uw geboon te horen. 
 
Gebeden  Onze Vader 
 
 
Zingen: Weerklank 453  
 

 Machtig God, sterke Rots,  
 U alleen bent waardig.  
  
 glorie voor uw naam.  
 

 Lam van God, hoogste Heer,  
 heilig en rechtvaardig,  
 stralend Licht, Morgenster,  
 niemand is als U.  
 

 Prijst de Vader, prijst de Zoon.  
 Prijst de Geest, die in ons woont.  
 Prijst de Koning der heerlijkheid.  
 Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 
Zegenbede 
  
In stilte de kerk verlaten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilt u na afloop van de dienst dit liturgieboekje weer inleveren? 

  


