
 

Voorwoord 

 

 

 

 

Tijdens de avonden in deze stille week staan we erbij stil hoe Jezus Christus de weg 
van lijden en sterven is gegaan. In volkomen gehoorzaamheid aan Zijn hemelse Vader 
gaf Hij Zichzelf over tot in de dood, uit liefde voor zondaren, uit liefde voor ons.  
 

  een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn 

Christus zich gevangen nemen. Als een lam stond Hij voor het Sanhedrin en voor 
Pilatus. Zo werd Hij bespuwd en bespot, verlaten en verloochend.  
 
Lam Gods, dat zo onschuldig, 
zo moedig en geduldig, 

 
verdienden niet mijn zonden 
die striemen en die wonden 
Ik weet dat Gij onschuldig zijt. 
 
Laten we in deze week samen ons oog en onze gedachten richten op het Lam van God 
dat de zonden van de wereld op zich nam (Joh. 1: 29). Het Lam dat de dood 
overwonnen heeft en al onze lof, eer en dankzegging waard is! (Openb. 5:12) 
 
Namens de deelnemende kerken wens ik u allen gezegende bijeenkomsten toe op weg 
naar Goede Vrijdag en Pasen. 
 
Ds. M.F. van Schoonhoven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


