
Avondgebed op maandag 14 april 2025 Gereformeerde Ontmoetingskerk i.s.m. 
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Schriftlezing: Geert Lameris 
 

 
Inleidend orgelspel 
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging 
 
Aanvangstekst: Psalm 25 : 1-3 
 

schande, laat mijn vijanden niet triomferen. Zij die op U hopen worden niet beschaamd, 
 

 
Zingen: NLB 558 : 1, 2, 3 en 4 
 

1. Jezus, om uw lijden groot, 
 om uw leven en uw dood 
 die volbrengen 't recht van God, 
 Kyrie eleison. 
 

2. Heer, om uw zachtmoedigheid, 
 vorst die op een ezel rijdt 
 en om Sions onwil schreit, 
 Kyrie eleison. 
 

3. Om de zalving door een vrouw, 
 vreugdeolie, geur van rouw, 
 teken van wat komen zou, 
 Kyrie eleison. 
 

4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
 om de beker die Gij reikt, 
 om de woorden die Gij spreekt, 
 Kyrie eleison. 

 
Psalmgebed: Psalm 64 : 2-7 
 
2 Hoor mijn stem, God, hoor mijn klacht, behoed mij voor de dreiging van de vijand,  3 

verberg mij voor die misdadige bende, voor die meute van boosdoeners. 4 Ze scherpen 
hun tong als een zwaard, ze richten hun pijl, een giftig woord, 5 uit verborgen hoeken 
schieten ze op een onschuldige, ze schieten onverhoeds, voor niemand bang. 6 Ze 

7 Ze zinnen op misdaden en denken: We lijken onschuldig, zo verborgen 
is ons plan.  Diep als een afgrond is het hart van de mens. 
   
Zingen: Hemelhoog 181: 1 en 3   
 

1. Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
 de Zoon van God als mensenzoon. 
 Hij diende ons als een knecht 
 en heeft zijn leven afgelegd. 
 

refrein: 
 Zie onze God, de Koning-knecht, 
 Hij heeft zijn leven afgelegd. 
 Zijn voorbeeld roept om te dienen ied re dag, 
 gedragen door zijn liefd' en kracht. 



 

3. Zie je de wonden zo diep. 
 De hand die aard' en hemel schiep, 
 vergaf de hand die Hem sloeg; 
 de Man, die onze zonden droeg. 
 

refrein: 
 Zie onze God, de Koning-knecht, 
 Hij heeft zijn leven afgelegd. 
 Zijn voorbeeld roept om te dienen ied re dag, 
 gedragen door zijn liefd' en kracht. 
 
Schriftlezing: Marcus 14 : 43-52 
 
43 Nog voor Hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in gezelschap 
van een met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters, 
schriftgeleerden en oudsten was gestuurd. 44 Judas, die Hem zou uitleveren, had met 

45 Toen hij eraan kwam, liep hij 
46 Ze grepen Hem vast en namen Hem 

gevangen. 47 Een van de omstanders trok een zwaard, haalde uit en sloeg de dienaar 
van de hogepriester een oor af. 48 
knuppels op uit getrokken om Mij te arresteren, alsof Ik een misdadiger ben! 
49 Dagelijks was Ik bij u in de tempel om onderricht te geven, en toen hebt u Me niet 

50 
Toen lieten allen Hem in de steek en vluchtten weg. 51 Een jongeman, die alleen een 
linnen kleed aanhad, probeerde bij Hem te blijven, maar toen ook hij werd 
vastgegrepen, 52 liet hij het kleed in hun handen achter en vluchtte naakt weg. 
 
Zingen: Weerklank 159 : 1 en 5 
 

1. O Lam van God, door God gezonden,  
 o Dienstknecht die uw Heer behaagt,  
 wij bidden: Maak ons rein van zonden,  
 Gij, die der wereld zonden draagt. 
 

5. De beker van uw bitter lijden,  
  
 hebt Gij, Lam Gods, als God-gewijde  
 gewillig uit Gods hand aanvaard. 
 
Overweging: n.a.v. Marcus 14 : 44 
 
Moment van stilte 
 
Muzikaal moment  
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: NLB 561 : 1, 2, 4 en 5 
 

1. O liefde die verborgen zijt  
 in diepe stilten eeuwigheid,  
 erbarm u over ons bestaan,  
 het wordt verraden en verdaan.  
 
2. Hoe achtloos in ons midden wordt  
 het kostbaar mensenbloed gestort  
 en in het onbarmhartig licht  
 het kruis des Heren opgericht.  

4. O liefde uit de eeuwigheid  
 die met ons mens geworden zijt  
 wij bidden, laat ons niet alleen  
 in al het duister om ons heen.  
 

5. Opdat ook wij o Heer U niet 
 verlaten in uw diep verdriet  
 maar bij U zijn in al de pijn  
 waarmee de mensen mensen zijn. 

 
Gebeden - Onze Vader  
 
Zingen: Hemelhoog 168 : 1 en 3 
 

1. Daar gaat een lam en draagt de schuld 
 der wereld met zich mede; 
 het boet in eindeloos geduld 
 voor al wat wij misdeden. 
 Daar gaat het en het wordt zo moe, 
 stil gaat het naar de slachtbank toe, 
 't vindt nergens meer een weide. 
 Smaad neemt het op zich, hoon en spot, 
 wonden en doodsangst zijn zijn lot 
 en zegt: dit wil ik lijden. 
 

3. Ik zal mij in uw lieflijkheid 
 bij dag en nacht verblijden; 
 ik wil mijzelf nu en altijd 
 U tot een offer wijden. 
 Ik wil voor U mijn hartebloed 
 uitstorten, Heer, want Gij zijt goed, 
 uw naam zij hooggeprezen. 
 Al wat Gij voor mij zijt geweest, 
 dat zal diep in mijn hart en geest 
 voorgoed besloten wezen. 
 
Zegenbede 
 
In stilte de kerk verlaten 
 

 

 

Wilt u na afloop van de dienst dit liturgieboekje weer inleveren? 

  


