Palmgondag 5-4-2020
Joh.12:12-19

Thema: “Hosanna! Gezegend hij
die komt in de naam van de Heer”

De grote menigte ... mos, blad,
groene chrysant .... = trouw

van de menigte die met
Palmtakken = overwinning, gingen
ze Jezus juichend tegemoet ....

Met de open paarse calla’s =
bezinning naar de Hemel gericht,
mogen we op weg gaan naar Pasen.

Met de witte rozen = liefde ...... Vs.
15 .....uw Koning komt, uit liefde
Voor ons...

De witte Gerbera’s mogen als een
gebed zijn, voor het wonder dat we
vieren met Pasen.

Welke lijdensweg die Jezus met
zijn grote liefde voor ons is gegaan!




