
Op weg naar Pasen 14-03-2021.  

Thema: “Gods blijdschap om ons, die weer gevonden zijn” 

4
e

 zondag in de 40 – dagentijd,  

Tijd van bezinning naar Pasen toe. 

Waar met de 4
e

 zondag weer 1 kaars van de 6 wordt 

gedoofd, staan 

van de 6 Calla’s 

4 met hun 

prachtige kelk 

{= schoonheid } 

open naar 

boven gericht  

voor gebed  in 

deze 

bezinningstijd! 

De katjes 

symboliseren 

het nieuwe 

leven dat ons  

word 

beloofd….als we 

ons laten 

vinden . 

De gele tulpen staan voor warmte die we ontvangen als 

de Herder ons  op zijn schouder/ in zijn armen neemt. 

Lucas 15:5… 

….En als hij het gevonden heeft, legt hij het volvreugde op zijn 

schouders….. 


