
Bloemen bij het thema van de dienst 6-5-2012: “Gedenken” 
 
Rood staat voor: het bloed wat er gevloeid is in de oorlog, maar ook voor de Liefde die er in 
het verzet is geweest, om hulp te bieden waar het maar mogelijk was. 
Wit, staat o.a voor: vreugde en feest , wat er was en is na de bevrijding. 
Blauw staat voor: oneindigheid, onschuld en oprechtheid, wat alle dagen zo belangrijk is en 
wat we nodig hebben om elkaars medemens te zijn. Dankbaar en oprecht mogen we 
gedenken…… 
Oranje, staat voor: oranje symboliseert warmte en rijkdom, de rijkdom is de vrijheid die we 
hebben. 
De witte roos staat er in als teken van verwachting, het licht waar we naar uit zien de 
uitstorting van het licht met Pinksteren . 
Het raster wat achter de bloemen staat symboliseert, de hekken waar we nu gelukkig voor 
staan en ons vrijheid geeft! 
 

 
 

 

 

 

 


