
“Voeg u bij Hem”…. Palmzondag, 29-03-2015 
 

Dit alles nu is geschied, opdat vervuld worde, hetgeen gesproken is door de 

profeet,zeggende: 

Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u,…… 

 

Daar staat het palmblad (in het Latijns hand) als symbool voor, Hij spreid  Zijn 

Handen over ons uit, als 

we geloven geeft Hij zijn 

Zegen en bescherming.  

De 6 Calla’s voor de 

belijdenis catechisanten, 

liggen met open kant naar 

boven gericht, 

op de bladen van de 

vingerplant,(handen) om 

zijn Zegen te ontvangen! 

Het Paars van de 

Campanula geeft de 

ingetogenheid weer, op 

een bed van Mos wat 

staat voor Liefde. 

Het Gipskruid geeft de verwarring aan wat er ontstaat als Jezus niet op de aardse 

troon gaat zitten. 

  

 


