
Zie de Koning komt, zoals men het had verwacht…?  Palmzondag, 20-03-2016 
 

 

 

 

 

 

 

De rode roos staat symbool voor: Jezus die hun voor ging naar Jeruzalem. 

Allerlei soorten bloemen geven de menigte weer, er is er niet één gelijk… 

Vanuit de menigte braken  ze twijgen van de bomen en juichte voor de Heer: 

“Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! “ 

De takken van de Treurwilg geven aan het verdriet wat Jezus had toen Hij Jeruzalem 

zag en weende …….. 


