
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Begin van de lente 
 

Er zweeft verlangen in de lucht 

naar zon en blauw en gele bloemen, 

naar lentegeuren, naar het zoemen 

van bijen, naar het tjilp-gerucht 

 

van mussen, naar het eerste lied 

van merels, die op kale takken 

de hoge C trachten te pakken; 

ik zucht als ’t lukt, en ik geniet. 

 

Het is, of heel de aarde wacht 

tot al wat slaapt weer gaat ontwaken, 

tot God Zijn schepping aan zal raken; 

-de lentewind is licht en zacht. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In de hoop en het vertrouwen op een beter leven is onze lieve vader  

en opa overleden 

 

Dirk van Essen 

 

* 18 maart 1939                                                  † 5 oktober 2021 

 

Een stille, harde werker en genietend van zijn gezin en de natuur. 

Wij bewonderen hem om hoe hij tijdens zijn leven omging met zijn 

steeds slechter wordende gezondheid. 

 

 

Boukje van Essen - Wiekamp, in liefdevolle herinnering 

   

  Els en Kees  

     Rosemijn, Jurrian 
 

  Marjan en Siebe  

     Jasper en Rosemarie, Marijn 
 

  Leonard en Karen  

     Siebe, Silke en Wesley 
 

  Bouwiena en Luuk  

     Luna, Oscar, Jacob 
 

  Hessel-Aart en Mireille  

     Bente, Quinten 
 

 

Vrijdag 8 oktober van 19:30 tot 20:30 uur is er gelegenheid tot  

condoleren in de zaal van de Ontmoetingskerk,  

Lekdijk 219 in Nieuw-Lekkerland.  

 

De dankdienst voor zijn leven zal in beperkte kring plaatsvinden op  

zaterdag 9 oktober om 10:30 uur in bovengenoemde kerk. U kunt de  

dienst met ons meebeleven via https://nieuw-lekkerland.protestantsekerk.net 

 

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Algmene Begraafplaats in 

Nieuw-Lekkerland. 

 

Correspondentieadres: 

Lekdijk 153, 2957 CG Nieuw-Lekkerland 


