Goede Vrijdag 2014:

Het hart is gemaakt van Treurwilg takken,
deze takken betekenen rouw en verdriet.

Het hart staat voor de Liefde, die Jezus heeft om de mensen
te redden!

De kleur paars door het hart geeft aan:
soberheid, ingetogenheid, bezinning, inkeer, boete en rouw

De steen staat nu voor het graf -- wat nog gesloten is....
Maar de Mimosa is Bescherming wat we nodig hebben.
De witte Roos symboliseert onschuld...

Ook heb ik ze gezet voor de 3 vrouwen die genoemd worden
aan de voet van het kruis.



